
VAARMEE NAAR ...
DE FRANSE BANLIEUES

 13 september 18:30  uur in De Meevaart, Balistraat 48a
  Met o.a.: Laurent Chambon (interview), fi lm,  “Musique de banlieue”  met DJ Natashka

   en vooraf gezamelijk eten: meld je aan tot 12 september via vaarmee@meevaart.nl



Ons buurland Frankrijk is dit jaar no. 1 van onze (buitenlandse) va-

kantiebestemmingen geweest. Reden genoeg om een bijzondere avond 

aan een bijzonder deel van Frankrijk te wijden: de banlieues, oftewel de 

voorsteden van de grote Franse steden. 

Banlieue betekent letterlijk ban-mijl. Vroeger duidde men daarmee het 

gebied binnen 1 mijl rondom de stad aan waarin het stedelijke recht 

nog van toepassing was. Sinds de jaren ’70 worden hiermee echter de 

buitenwijken van de grote steden zoals bijvoorbeeld Parijs of Lyon be-

doelt. De meesten mensen zullen bij het woord banlieue aan begrippen 

als fl atgebouwen, migratie of sociale problemen denken. Wij herinneren 

ons nog aan de beelden van de rellen in 2005 die zich vanuit een Parijse 

banlieue over het hele land verspreidden en wekenlang aanhielden.

Maar de banlieues zijn meer dan dat! Vanuit de problematiek van de si-

tuatie ontstaan bijvoorbeeld nieuwe vormen van artistieke uiting en een 

heel nieuw en eigen cultuur, ook en vooral door jongeren.Twee mensen 

die in de banlieues gewoond hebben nemen ons mee in hun verhaal 

over deze voorsteden. En om de muziek te proeven die daarbij hoort zal 

DJ Natashka ons op Musique de banlieue aan het dansen krijgen.

Wil je vooraf hét gerecht uit de banlieues (Couscous) mee eten? 

Geef je dan tot 12 september via vaarmee@meevaart.nl op onder ver-

melding van jouw naam en het aantal mensen die mee willen eten.
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